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V):

Bij Gelkje was het

Die nieuwe streek huizen, waar Jo-
hannes Bakker en anderen woonden,
daar stonden ook nog een paar hui-
zen. Daar woonde Meine Meines (Mei-
ne en Maaike). Pake Meines die kon
van alles, dus had hij altijd werk. Zij
hadden nogal veel kinderen, die zijn
nu allemaal overleden. Naast Meines
woonde Pieter Tuinstra (Pieter en
Rensche). Hij was timmerknecht bij
Dirk Wijnia, hij werd door ons altijd
Pieter Brommer genoemd omdat hij
altijd even zwart zag.

Naast Tuinstra (nu gaan we weer richting
Terp) woonde Bouke Boukema, de groot-
vader van Bouke Boukema, de groenteman.
Hij werd door ons Bouke de speldezoeker
genoemd. Hij liep altijd met het hoofd

niet zo schoon....

voorover en zag nooit voor zich uit. Bou-
kema woonde in een klein vertrek, waar
toen hun oudste zoon ziek lag (tering), die
later is overleden. Boukema bracht de me-
dicijnen rond van dokter Hoekstra voor
zijn patienten die buiten woonden.

Daarnaast woonde toen Sybren Hania, die
had een klein winkeltje in manufacturen.
Hania was alle dagen met een pak op de
rug er op uit. Naast Hania woonde de
Wed. de Vries, die in die grote herberg
heeft gewoond. Hiermee eindigt de be-
schrijving van het Oude Hiem.

Nu moet ik nog even wat vertellen van
het gezin Hendrik Zandstra en Gelkje. Bij
de familie Zandstra was het niet zo schoon.
Zij hadden een winkel in een ander huis.
Er waren eens twee vrouwen in de winkel
bij Zandstra. Nu die dames moesten van-
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"t Oorijzer hing aan 't stek

Nei it rountsjen op hwat nou it Ald
Hiem is, bigjint de kuijer dizze kear
by de smidderij fan Van Wieren om
f..o. foarby de pastorije op to halden
op’e Keatsebaen; déroer de oare kear
noch mear.

Nu krijgen wij de smederij. Daar woonde
Klaas Stellingwerf. Hij zorgde ook voor de
toren en dat die altijd het goede uur aan-
wees en hij moest de klok luiden, °s moz-
gens 8 uur, ’s middags twaalf uur en ’s
zomers ‘s avonds 6 uur en in de winter
acht uur.

In het volgende huis heeft een paar jaar de
veearts Bosma gewoond, en bij hem in
huis was meester Brouwer, die later is ge-
trouwd en aan de Bolswarder weg woonde.
In het winkelhuis (waar nu Kooistra woont)
woonde toen Willem Wijnia; hij was ook
koopman. Het huis van kapper Bosma is
later gebouwd. Dan krijgen wij de pasto-
rie. Daar woonde ds. Laurman Wassenaar
die hier vele jaren predikant is geweest
(1856-1900).

| Dan gaan wij naar de Kaatsbaan. de Kaats- |

baan was vroeger de speelplaats voor de
kinderen. Ik heb wel van moeder gehoord,
dat ze daar veel aan het touwspringen wa-
ren. Moeder had toen al een oorijzer (smal

zilver), dat kwam dan van het hoofd en

werd aan het stek gehangen: Ze speelden
ook wel met een grote bromtol, dat moest

By it bigjin fan ‘e tweintichste ieu is de
huzegribus” op it Ald Hiem Ofbrutsen,
saneard hjit soks nou. Koart nei 1900 hat
Freule de Vos van Steenwijk dér harres ta
dien. Doe hat hja ek de trije blokken fan
fiouwer wenten yn't Bosk boue litten. It
Ald Hiem waerd in moai rom plak foar it
forkear oer it wetter, dat doe nog sa bi-
langryk wie. Hjir noch in foto fan de Wom-
melser stoamboat, klear om o6f to farren
foar in plezierreiske.

zelf een bakje koffie hebben, dat hoorde
erbij. De dames durfden niet te weigeren
maar waren er liever vrij van geweest.

De vrouw schonk de koffie in en ze zaten
gezellig te praten, toen er een klant

‘in de winkel kwam. De dames ledigden

hun koffie weer in de koffiepot. De vrouw
schonk weer in en het ging weer net als
voorheen. Toen zei de vrouw op het laatst:
,,Hoe het zit weet ik niet, maar mijn koffie

gaat niet op...... ”. Nu, de dames wisten

je met je beiden doen. De ene moest de
bromtol vast houden en de andere moest
aan een touw trekken en dan kon hij een
hele tijd draaien en vreselijk brommen.

De meisjes zaten op. een stoep te bikkelen,
dat ziet men nu niet meer. Dat heb ik eens
gezien in een dorp achter Dokkum, dat ze
dat op de grafstenen deden. Dat zag men
hier niet en vond ik ook niet mooi. Er werd
ook veel getipeld, dat was mooi werk. Maar
op de Kaatsbaan werd altijd gekaatst. De
kaatsers deden de blinden van het huis
waar nu de Vivo-winkel is maar dicht. Dat
vonden die mensen ook wel goed, want als
de blinden niet dicht waren kon het gebeu-

ren, dat een bal door de glazen ging.




